Presentatie van de Jakobsladder aan de classis, 9 mei 2023

Onze Pioniersplek bevindt zich op twee basisscholen van Eerbeek en heet de
Jakobsladder: n.a.v. het verhaal van de droom van Jakob, waar een verbinding
ontstaat tussen hemel en aarde, en Jakob zicht krijgt op de hemel, op het licht van
God dat over de aarde schijnt.

Wij willen zo'n plek zijn, een plek, een moment, waar hemel en aarde elkaar raken
(het dagelilkse leven en Gods aanwezigheid in dat alles) en waar kinderen en ouders
dat ook beleven.

Hoe is dit zo ontstaan?

Concrete situatie:

-Dat er nauwelijks kinderen (en ouders) meer in de kerk kwamen

-Dat ik toch het vermoeden had dat er een verlangen is naar de Bijbelse verhalen,
naar geloof, maar dat de kerk een te hoge drempel is voor mensen/niet de juiste
vorm/woorden kan vinden om hen te bereiken

-Een verlangen om samen met anderen de liefde van God te zien stromen/in
beweging te brengen

Kinderen niet naar de kerk... dan moet de kerk naar de kinderen... SCHOOL.
Afspraak gemaakt: PILOT DE KLIEDERKERK.

School stond hiervoor open

Directeur was enthousiast, leerkracht was enthousiast, en dan heb je een begin.
Enkele mensen vanuit de kerk wilden meedenken... team: leerkracht, creatief kerklid,
twee ouders en ik.

Kliederkerk liep goed. (30, later 40, tegenwoordig 50 kinderen en hun ouders).
Dat bewees voor mij dat er wel degelijk een behoefte is...Dus we wilden verder...

Landelijke kerk kwam in beeld: Pioniersplekken.

We besloten dat we op de school een pioniersplek wilden starten:

Doel vd landelijke kerk: Nieuwe geloofsgemeenschap stichten

Wij: school is al een gemeenschap, wij willen daar het religieuze element aan
toevoegen, verdiepen, verrijken, samen vieren.

We kregen van de landelijke kerk een vaste begeleider, studiedagen, en financiéle
ondersteuning, waardoor ik 1 dag per week aan de Pioniersplek kon wijden.

Hoe gingen we verder?
LUISTEREN naar wat ouders bezig houdt, wat op school gebeurt, wat leerkrachten
tegen komen, ieders behoeften, luisteren en kijken wat op je pad komt...

NETWERK OPBOUWEN binnen en buiten school

TEAM OPBOUWEN en versterken, voeden, ook in geloof (3 kerk, 3 Ikr, 3 ouders)



